
Harrie had op het internet een site gevonden met passagierslijsten 
van schepen met repatrianten uit het naoorlogse Nederlands Indië, 
waaronder die van de “Tegelberg” in febr. 1946. Daarop ben ikzelf als 
11 jarig jongetje naar Nederland gekomen. Ik heb mijn naam en die 
van overige familieleden inderdaad ook op de lijst gevonden.  
We hebben er in onze laatste bijeenkomst in De Bilt hierover 
gesproken en over het onderweg verstrekken van kleding aan de 
repatrianten in Ataka.   
In de oorlog hebben de geallieerden, buiten bereik van Duitse 
vliegtuigen, even ZW van Suez de haven Adabya aangelegd met 5 km 
landinwaarts depots en tentenkampen voor de suppletie van de 
troepen in Noord Afrika. Eén van die depots, Ataka, is door 
Nederland gebruikt om de berooide repatrianten van winterkleding 
te voorzien. (Plunjezak, ondergoed, handdoeken, zakdoeken, 
pyjama’s, sokken, overhemden, boven‐ kleding, overjassen, 
schoenen, dassen etc., toilet‐ artikelen en geneesmiddelen) 
In groepen van 300 gingen we met een goederentreintje erheen. We 
werden in Ataka met muziek en versnaperingen ontvangen en 
vervolgens langs de kledingposten geloodst. En dan gauw weer naar 
het schip voor de volgende ploeg.  
Op de volgende pagina wat foto’s van hoe het daar toeging. 
Groeten, Roelof 
 

 



Adabiya  en  Ataka 
 
 
 
 

 
 


